
 
 

Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  4 mei  2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: dr.    Mar van der Veer 
Ouderling: mw. Plonie van Ooijen 
Diaken: mw. Lia Rozendaal 
Organist: dhr. Edu de Goffau  
Koster: mw. Esther Botterweck 
Videoteam: dhr.  Henk Moerenhout 
 
 
 

 

VOORBEREIDING 



Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied  906 : 1 en 2   God is tegenwoordig    (de gemeente gaat staan) 
 

1  God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

 

2  God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 

dag en nacht de engelen loven. 

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 

al de hoge hemelsferen. 

Laat o Heer, / U ter eer, 

ons lied ook U prijzen, 

lof en dank bewijzen. 

 
Groet en bemoediging: 

Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  Amen 

Drempelgebed 

(gemeente gaat zitten ) 

 

 

 

 



Psalm van de zondag     Psalm 33 : 1 en 2         Kom nu met zang  

 

1  Kom nu met zang en roer de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word' als nooit tevoren /  door wie Hem behoren  

’t feestlied ingezet! 

Meld de blijde mare,  / bij de klank der snaren, 

steek de loftrompet. 

 

2  Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde / overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

 

Gezongen Kyrie Lied    1008      Rechter in het licht verheven  

 

1  Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

2  Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 



3  Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

Gloriatekst        (gesproken)  

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing 1    Jeremia 32 : 36 - 41 

36  Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover 

jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 

Babylonië in handen”:  

37  Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn 

grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze 

erin vrede laten wonen.  

38  Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.  

39  Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij 

zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.  

40  Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen 

af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij 

zich nooit meer van mij zullen afkeren.  

41  Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit 

land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. 

 



Zingen Psalm 147 : 1 en 4       Lof zij de Heer 

 

1  Lof zij de Heer, goed is het leven 

als ’s Heren lof wordt aangeheven. 

Lieflijk en recht te allen tijde 

is ’t onze God ons lied te wijden. 

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 

het volk in ballingschap verloren 

brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 

hoezeer hun harten zijn geschonden. 

 

4  Voor God is alle kracht van paarden 

en macht van mensen zonder waarde. 

Het snoeven van wie wapens dragen 

is niet naar ’s Heren welbehagen. 

Zijn welbehagen zal slechts wezen 

met allen die Hem nederig vrezen, 

die met hun harten voor Hem open 

op zijn genade en liefde hopen. 

 

Lezing 2     Openbaringen  5 : 6 – 14  

6  Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam 

staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven 

ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn 

uitgestuurd.  

7  Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn 

rechterhand.  

8  Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten 

zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol 

wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.  

9  En ze zetten een nieuw lied in:‘U verdient het om de boekrol te ontvangen 

en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor 



God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.  

10  U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters 

gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’  

11  Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, 

de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal 

tienduizenden, duizend maal duizenden.  

12  Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom 

en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’  

13  Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en 

iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen 

de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’  

14  De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in 

aanbidding neer. 

 

Zingen   Lied 726 : 1 en 5  Hoor een heilig koor   

 

1  Hoor, een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

5  Nu omstraalt hen licht des hemels 

en de levensbron ontspringt 

waar zij juichen U ter ere 

waar hun koor uw glorie zingt. 

Vrede is hun deel voor immer, 

liefde is hun eeuwig recht, 

want zij traden uit de schemer 



voor uw levend aangezicht. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

  

Geloofsbelijdenis van Nicea   ( in beurtspraak) 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

 Schepper van hemel en aarde,  

van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

Wij geloven  in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 

 geboren uit de Vader voor alle tijden,  

God uit God, Licht uit Licht,  

waarachtig God uit waarachtig God,  

geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader  

door Wie alles is geworden;  

die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel  

Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens 

geworden,  

Hij is voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  

heeft geleden heeft en is begraven,  

en op de derde dag is Hij opgestaan volgens de Schriften,  

is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,  

en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,  

en aan zijn rijk zal geen einde komen.  

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, 

 die uitgaat van de Vader en de Zoon,  



die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,  

die gesproken heeft door de profeten. 

 En één heilige, katholieke en apostolische Kerk.  

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden 

en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die 

komt. Amen.  

 

Zingen  Lied 705 : 2       Ere zij aan Hem 

 

2  Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   KIA Noodhulp  (L) 
  2e collecte voor   Diaconie 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied  Psalm 124   Laat Israël     (staande)   

 

1  Laat Israël nu zeggen blij van geest: 

Indien de Heer niet bij ons was geweest, 

toen vijandschap rondom was opgestaan, 



indien de Heer niet bij ons was geweest, 

Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

 

2  Het roofdier van hun toorn had ons verteerd, 

een hoge vloed, had God het niet gekeerd, 

was over ons verwoestend heengegaan – 

de baaierd die onstuimig rebelleert 

had ons bestaan welhaast tenietgedaan. 

 

3  Loof Hem die ons ter dood niet overgaf, 

wij zijn gered, wij zijn gered van ’t graf. 

De vogelaar, die ons geen vrede liet, 

wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 

wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 

 

4  Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

Ons heil is in de naam van God de Heer, 

die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 

 

Zegen     (gezongen AMEN) 

 

 

 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zondag  4 mei 2025 om 19.00 uur in de Martinus kerk te Halsteren  In deze 
dienst gaat pastor Ad Rouwendal en leden van oecumenische werkgroep  voor. 
Zondag 11 mei  2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer  
In deze dienst gaar ds. Dirk Jan Bierenbroodspot voor 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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